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24 oktober tot en met 2 november 2020 

 

Allereerst komt de legende aan bod, onder meer aan de hand van foto’s van de glasramen in 

het koor van de kerk. Er wordt daarna veel aandacht geschonken aan pastoor Pieter 

Verhaeghe, grote bezieler van het Assebroekse bedevaartsoord. De iconografie van het 

miraculeuze beeld en de beschrijving in bedevaartboekjes worden toegelicht. Herinneringen 

aan de diverse vormen van Mariaverering doorheen de eeuwen worden geïllustreerd met oude 

en recentere vaantjes, affiches en beeldmateriaal. 

 

De dankbaarheid van bedevaarders om bekomen gunsten of genezing wordt getoond aan de 

hand van ex-voto’s. De tentoonstelling wordt samengesteld door Valentin De Grande en 

opgesteld in de rechterzijbeuk van de kerk en ze is vrij te bezoeken. Op momenten waarop 

door het aantal bezoekers de onderlinge veilige afstand niet kan bewaard worden, kunnen de 

verantwoordelijken vragen even te wachten om het tentoonstellingsgedeelte te betreden, maar 

laat dat niemand weerhouden om een bezoek te plannen! 

 


